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ADRIAEN
JANSZKERK
Kasteelweg 50

10.30 uur: ko + kn
ds. Hans Schaap

Maart

ko=kinderoppas . Zondag 1 maart Zondag 8 maart Zondag 15 maart Zondag 22 maart Zondag 29 maart

1030 uur: ko +tn
ds. Hans Schaap

10.30 uur: ko + kn
ds. Dirk van

Vreeswijk

10.30 uur: ko + kn
ds. Hans Schaap

Kerkdiensten

1030 uur: ko
ds. Hans Schaap

PELGRIMSKERK
Reyerdijk 51

10.00 uur: ko + kn
ds. D.van Vreeswijk

10.00 uur: ko + kn
ds. W. Dekker

Biddag 20.00 uur
Ds. D. van Vreeswijk
16.00 Kidspraise

10.00 uur: ko + kn
ds. C.L. de Rooij

10.00 wur: ko +kn
ds. D. van Vreeswijk

10.00 uur: ko +kn
ds. D. van Vreeswijk
Palmzondag

GROENE TUINKERK
Groene Tuin 353

10.00 uur:
Ds. C. de Rooij
2e 40-dagentijd

Collecte: Kerk+K.A.

10.00 uur
Ds. S. Kurtzahn
3e 40-dagentijd

Collecte: Diaconie

10.00 uur:
Ds. J. Brederveld
4e 40-dagentijd

Collecte: Kerk

10.00 uur:
Ds.mw. T. Hiemstra
5e 40-dagentijd

Collecte: Diaconie

10.00 uur:

Ds. S. Kurtzahn
Palmzondag

Dienst met Bolnes

Coll: Kerk + K.LA.

10.00 uur: 10.00 uur: 10.00 uur: 10.00 uur: 10.00 uur:
Nw. SONNEBURGH |dhr. E. Leune dhr. J. Bos dhr. D. van Dijk ds. J.M. van Wijk ds. C.L. de Rooij
Biddag 15.00 uur
10.30 uur: 10.30 uur:
MEERWEIDE Mw. Judith van Dhr. Johan Bos Geen Dienst
den Heuvel
MAASSTAD 10.00 uur: 10.00 uur: 10.00 uur: 10.00 uur:
Ziekenhuis, Dhr. Emile Boleij Dhr. Alex Olsen Dhr. Gerard Kruit Geen Dienst Dhr. Emile Boleij
Maasstadzaal Geestelijk verzorger Boeddhistische Geestelijk verzorger
Maasstad bijeenkomst Maasstad
11.00 uur:
SMEETSLAND Mw. D. Schroder
Predikanten Geestelijk verzorgers Contact pastoraat
Groene Tuinkerk + Meerweide Adriaen Janszkerk
Kerk aan de Maas Mariétte van der Ent Ferdy van Mastrigt

Ds. Stephan Kurtzahn
06 499 10 403
stephankurtzahn@kpnmail.nl

06 - 36541515

Adriaen Janszkerk Smeetsland

Ds. J. Schaap Debbie Schrader

010-304 02 33 ®8 dschroder@aafje.nl

06-36 43 83 98 : £ 7 Mw. Julia Rhemrev Pelgrimskerk
schaapherder76@outlook.com 3 \ jrhemrev@aafje.nl Mw. Louise den Hartog

06-497473 56

Pelgrimskerk pastoraat@kerkinijsselmonde.nl

Ds. D. van Vreeswijk
06-1963 61 26
ds.dirkvanvreeswijk@
kerkinijsselmonde.nl

Sonneburgh,
locatie Ravenswaard

Dhr. Johan Bos
06-500 206 92
johan.bos@sonneburgh.nl




Van de redactie

In deze editie is het thema Vasten. Het
doel van vasten is bezinning en
dichter tot God komen en je ook te
trainen in zelfbeheersing. Daarnaast
zou je door vasten ook meer
empathie krijgen voor mensen in
armoede en daardoor liefdadigheid
stimuleren.

Misschien is het in deze tijd nog beter
om je mobieltje wat vaker weg te
leggen dan om bijvoorbeeld minder
te eten of te snoepen.

Gemiddeld blijken we 2,5 uur per dag
op onze telefoon te zitten. Aandacht
schenken aan wat en wie belangrijk is,
zou dus een mooie invulling van de
vastentijd zijn. Meer tijd doorbrengen
met God en met de mensen die je lief
zijn.

Als we Jezus echt willen volgen, past

haast hebben daar niet bij. Geduld is
niet mijn sterkste kant, dus dat heb ik
deze keer als doel in de aanloop naar
Pasen.

Wat ga jij veranderen in de
40-dagen-tijd?

Hopelijk doe je inspiratie op in dit
kerkblad. Namens de hele redactie
weer veel leesplezier gewenst!

Germa van Veen
Redactielid

Wij kunnen altijd kopij gebruiken. Heeft u
iets leuks te melden of wilt uin een van
de rubrieken? Mail dit dan naar
kerkblad.ajk@kerkinijsselmonde.nl.
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Overdenking

Inkeer in de veertigdagentijd : Vasten

Met Aswoensdag begint de Veertigdagentijd waarin wij
het lijden en sterven van Jezus gedenken. Eén aspect van
deze bijzondere weken is het vasten. Van oorsprong gaat
deze traditie terug op de woestijnervaring van het volk
Israél en de ervaring van Jezus in de woestijn.

Veertig jaar trok het volk Israél volgens de traditie door de
woestijn om in deze periode gelouterd te worden en
daarmee gereed te worden voor het betreden van het
‘heilige land"

Ock Jezus onderging deze loutering in de woestijn om
uiteindelijk bereid te zijn voor het openbare werk onder
de mensen. Pas toen Jezus bestand bleek te zijn tegen de
wereldse verleidingen die hem door de duivel werden
aangeboden, was hij innerlijk standvastig genoeg om zijn
grote werk onder de mensen te verrichten. De woestijn is
hierbij de plek waar mensen afstand hebben genomen
van het dagelijks leven en honger en dorst moeten lijden.

Het is niet voor niets dat het kloosterleven in de woestijn
is begonnen. In het begin van de christelijke jaartelling
hebben zich zogenaamde eremieten teruggetrokken in
de woestijn om een leven van soberheid, onthouding en
eenzaamheid te leiden. Antonius is de eerste monnik die
al zijn bezit verkocht om in de eenzaamheid van de
woestijn een klooster te stichten. Vasten en loutering,
woestijn en eenzaamheid zijn aspecten die naar een
diepere betekenis verwijzen.

Vele christelijke mystieke schrijvers vanaf het begin van de
kerkgeschiedenis, zien het geloof als een weg die met de
loutering ofwel zuivering begint. De woestijnervaring is
als het ware een begin van een weg waarin men steeds
meer oefent in een houding van onbevangenheid.

'Het doel is om door deze nieuwe openheid ontvankelijk
te worden voor het wonder van God in de wereld.

Ofwel in andere woorden: met de ogen van de uiterlijke
wereld, van macht, narcisme, egocentrisme is God niet te

ervaren, terwijl de ogen van een kind het wonder van
God in de wereld aanvoelen.

Vasten is een vorm om een weg van verinnerlijking te
gaan, van loutering en vrede. Belangrijk is wel dat het
vasten op zich niet zaligmakend is, maar het idee achter
dit ritueel. Vasten heeft met innerlijke ontheemding te
maken. Wij leren niet alleen om afstand te doen van
wereldse weldaad, maar de weg van loutering wil ons ook
leren om afstand te doen van vooropgezette persoonlijke
veronderstellingen en denkwijzen. In deze zin zijn ook
persoonlijke crisissen louteringsmomenten waarin wij de
kans hebben om ons buiten ons ego op een nieuwe
manier te laten raken door God.

Elke crisis waarin wij ons totaal ontheemd voelen,
afgesneden van ons zelf, kan een dergelijk louterings-
moment zijn waarin en waardoor wij opnieuw leren om
ons te laten raken door het wonder van Ged. Dat heeft
ermee te maken dat God zo wonderbaarlijk groots is, dat
wij Hem nooit in onze denkbeelden kunnen kaderen.
God grijpt niet in, in de wereld zoals wij dat graag zouden
wensen.

Hij werkt vaak in de stilte, het uiterlijk kleine, Hij is de
energie van de Schepping, het leven in zijn schoonheid
en glans.

Of wij nu uiterlijk vasten of niet, ik heb de wens, dat wij in
deze weken ruimte mogen vrijmaken waarin wij ons op
een nieuwe manier leren te openen voor het wonder van
God in ons leven.

In deze zin wens ik u allen een gezegende
Veertigdagentijd toe.

Ds. Stephan Kurtzahn.




Puzzelen en lezen

Horizentaal

1 Mardi Gras (Vette dinsdag) 10 Toeristische stad in de Algarve
11 Zoom 13 Senior (afk) 15 Volgzaam 17 Symbool voor
molybdeen 18 Kledingstuk 20 Herkauwer 21 Poging tot kopen
22 Levensgevaarlijke ziekte 23 Hoeksche Waard bijvoorbeeld
25 Belemmering 26 Begroeting 28 Trainingsoefeningen (Eng.)
30 Laatstleden (afk.) 31 Wijl 33 Voegwoord 34 Laurel & Hardy
bijvoorbeeld 35 Geur 36 Muziekinstrument 38 Bloeiwijze
39 Persoonlijk vow. 41 Zuivelproduct 42 Symboal voor tin
43 Verloopstekker 46 Daar gaat het zand bij de verzoening
47 Betaaldvoetbalclub uit Nijmegen 50 De Beer van Lemmer
52 Strijdperk 53 Plaats in Noord-Brabant 54 Boterkuip 56 Me-
taal 57 Onder andere (afk.) 58 Joods heilig boek 60 Gran
turismo (afk.) 61 Uitvoerder 63 Kapitein die op Moby Dick jaagt
65 Koster.

Verticaal

1 Bercep van Jezus Simon Petrus, Andreas, Jakobus en
Johannes 2 Sciencefiction (afk.) 3 Antidiefstalmagneetje 4 Spe-
ciale genodigde 5 Met tegenzin 6 Nederlandse theoloog,
hoogleraar en predikant (1589-1676) 7 Persoon van rang en
stand 8 Nationale internetextensie 9 Duivels wezen 12 Immo-
reel 14 Lang vrouwenkleed 16 Kolken 19 Warmhoudtoestel
21 Slaghout 24 Oog in een touw 27 Plaats in Overijssel 29 In
samenwerking met (afk.) 30 Romeinse godin van de maan
31 Gebak met sulker en krenten en vaak ook sukade en spece-
rijen 32 Stad in Algerije 34 Zo-even 37 Roepnaam van Dwight
Eisenhower 39 Indonesier 40 Gemeente in Gelderland
43 Kunst (Lat.) 44 Kathedraal 45 Deel van een lening 46 Kunst-
werk 48 Onvergelijkelijk, uniek 49 Voorzanger 51 Aartsvader
55 Grassoort 58 Voorzetsel 59 Grootste etnische groep van 61
China (en van de wereld) 62 Internetextensie van Duitsland

64 Symbool voor barium. .35
SWim De Weerd! - wwwithemapuzzels.com
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zondag 1Samuél 12:12-25 miniscere Bijbelleesrooster maart

maandag 1 Samuél 13:1-15a
dinsdag 1 Samuél 13:15b-14:3
woensdag 1 Samuél 14:4-15
donderdag 1 Samuél 14:16-23a
vrijdag | 6- Psalm 25
raterdag 1 Samuél 14:23b-35
zondag 1 Samuél 14:36-46
maandag 1 Samuél 14:47-15:9
dinsdag 1 Samuél 15:10-23
woensdag 1 Samuél 15:24-35
donderdag Romeinen 7:1-12
vrijdag Romeinen 7:13-25

raterdag 1 Samuél 16:1-13 AL - - |
zondag 1Samuél 16:1423 i MAAR DE HEER K l_] KT
maandag 1Samud 17:1-15
dinsdag 1 Samuél 17:16-30 Nf\j’:\ [{ H ET HA RT.
| woensdag 1 Samuél 17:31-40 I
donderdsg 1 Samuél 17:41-54 BE R i,
vrijdag 1 Samuél 17:55-18:5 SAMUEL 16:7
raterdag 1 Samuél 18:6-16
zondag 1 Samudél 18:17-30
maandag 1 Samuél 19:1-17
dinsdag 1 Samuél 19:18-24
woensdag Romaeinen 8:1-11
donderdag Romeinen 8:12-21
vrijdag Romeinen 8:22-30
raterdag Romeinen 8:31-39
zondag Matteds 21:1-9
maandag Psalm 15
dinsdag Psalm 140




In deze serie artikelen wordt iedere keer een bijbelboek uitgelicht. Met behulp van de Al applicatie Copilot is een samenvatting

gemaakt en wordt een korte toelichting gegeven.

Het bijbelboek Nehemia speelt zich af in de periode na
de Babylonische ballingschap, wanneer een deel van
het Joodse volk is teruggekeerd naar Juda. Nehemia
werkt als wijnschenker aan het hof van de Perzische
koning Artaxerxes | wanneer hij het ontstellende nieuws
ontvangt dat de muren van Jeruzalem nog steeds in
puin liggen, bijna een eeuw na de eerste terugkeer uit
Babel. De stad is kwetsbaar, vernederd en onveilig. Dit
grijpt hem diep aan.

Na vasten en vurig gebed vraagt Nehemia de koning om
toestemming om de stadsmuur te herbouwen. De
koning verleent niet alleen toestemming, maar voorziet
hem ook van brieven en materialen. Nehemia reist naar
Jeruzalem, inspecteert ‘s nachts de ruines en mobiliseert
het volk om samen de muur te herstellen (Nehemia 2-3).
Ondanks zware tegenwerking van Sanballat, Tobia en
Gesem, lastercampagnes en externe dreiging, volhardt
hij. Binnen slechts 52 dagen wordt de muur
voltooid—een bewijs van zowel menselijke toewijding
als goddelijke hulp.

Parallel aan de bouw zet Nehemia zich in voor sociale
hervormingen. Hij bestrijdt uitbuiting van armen door

Tekst: Annet de Ruiter

rijke Joden, spreekt onrecht aan en regeert als een
integere bestuurder (hoofdstuk 5). Na de voltooiing van
de muur leest Ezra de Wet voor en vernieuwt het volk
zijn verbond met God (Nehemia 8-10).

Aan het einde van het boek, na een periode van
afwezigheid, keert Nehemia terug en ontdekt dat veel
hervormingen alweer verwaarloosd zijn. Hij grijpt
opnieuw in en herstelt de eredienst, de sabbat en de
zuiverheid van de gemeenschap (Nehemia 13).

Het boek vormt een krachtige getuigenis van gebed,
leiderschap, moed en volharding tegenover tegenslag.

Thema’s

- Herstel van Jeruzalem: Centraal staat de wederopbouw
van de stadsmuur, als symbool van veiligheid, identiteit
en herstel van de gemeenschap.

= Leiderschap en doorzettingsvermogen: Nehemia is een
voorbeeld van praktisch, biddend leiderschap: hij bidt,
plant, motiveert en organiseert. Zijn aanpak is tegelijk
geestelijk en pragmatisch.

- Geloof en gehoorzaamheid:

De vernieuwing van het verbond (Nehemia 8-10)
benadrukt het belang van leven in overeenstemming
met Gods Wet.

- Gemeenschap en Solidariteit: De muur werd niet door
individuen gebouwd, maar door het hele volk, schouder
aan schouder. Dit benadrukt dat geestelijk herstel
gemeenschappelijk werk is.

Symboliek en theologische betekenis

- De Muur als Symbool: De herbouwde stadsmuur staat
symbool voor:

- Bescherming en identiteit van Gods volk.

- Grenzen stellen voor geestelijke en morele zuiverheid.
- Herstel: wat lang verwoest leek, kan door geloof en
inzet opnieuw worden opgebouwd.

= Ora et Labora: Nehemia belichaamt het principe “bid

en werk”. Zijn voortdurende gebeden vormen het
geestelijk fundament van elk praktisch initiatief.

- Vernieuwing door het Woord: De voorlezing van de
Wet door Ezra laat zien dat werkelijk herstel begint met
terugkeer naar Gods Woord (Nehemia 8).

Historische en Culturele Context

De gebeurtenissen spelen zich af in de Perzische periode,
rond 450-430 v.Chr., waarin Juda een kleine, kwetsbare
provincie was binnen een wereldrijk. Het land was
grotendeels verwoest, de bevolking verarmd, en
vijandige nabuurvolken hadden zich in de regio
gevestigd. De herbouw van de muur was niet alleen een
bouwproject, maar ook een politieke daad die leidde tot
weerstand van omliggende volken.

Cultureel markeert Nehemia een overgangstijd: het volk
leeft opnieuw in zijn land, maar blijft athankelijk van
buitenlandse heersers. Het benadrukt de spanning
tussen Gods beloften en de politieke realiteit.

Slotgedachte

Nehemia is een boek dat ons uitnodigt om na te denken
over hoe wij zelf bouwen aan geloof, gemeenschap en
volharding. Het is een verhaal van hoop, veerkracht en
Gods trouw.



Kunst en het verhaal

De strijd tussen vasten en vastenavond

Pieter Brueghel de Oude
1559

bron: Wikipedia

de vije enceclopedie

Collectie: Kunsthistorisches Museum in Wenen

Pieter Bruegel de Oude's schilderij "De strijd tussen
Vasten en Vastenavond" is een olieverfschilderij uit 1559
dat een symbolische confrontatie vertegenwoordigt
tussen de Vastentijd en Carnaval.

Het werk, dat linksonder gesigneerd en gedateerd is,
behoort tot de collectie van het Kunsthistorisches
Museum in Wenen. De voorgrond bevat een symbool van
de strijd tussen personificaties van Vasten en
Vastenavond, met tal van figuurtjes die zingen, dansen,
eten, drinken en gokken. Aan de rechterkant worden
vroomheid, naastenliefde, en boetedoening in praktijk
gebracht. Dit thema heeft literaire wortels en verbeeld
veel dagelijkse voorvallen en taferelen.

De compositie:

We zien het marktplein van een (fictieve) stad in de
Nederlanden, waarop allerlei figuren zich bewegen in
drukke activiteiten. De horizon ligt hoog in beeld,
waardoor de kijker lijkt zich te bevinden op het dak of de
verdieping van een gebouw, vanwaar hij een
vogelperspectief heeft op het gebeuren. Op de horizon,

tegenover het oog van de toeschouwer, wordt een
gelijkaardige uitkijkpositie ingenomen door de
carnavalspop op de verdieping van de bakkerij.

Het marktplein wordt omlijst door gebouwen: links de
herberg, rechts de kerk. Het krijgt hierdoor het karakter
van een scéne in een toneelvoorstelling, waarbij "de
straten en de kerkdeur fungeren als coulissen waarlangs
spelers het plein op en af komen.

Door het midden van het paneel loopt een denkbeeldige
lijn, die het schouwspel opdeelt in twee helften: de
linkse voorbehouden aan Vastenavond, met allerlei
uitgelaten taferelen uit de periode tussen Kerstmis en
Vastenavond, en de rechtse gereserveerd voor de
Vasten, waarbij de activiteiten van meer ingetogen aard
zijn. De grens is echter niet scherp afgelijnd, en op
verschillende plaatsen dringen de volgelingen van Vasten
en Vastenavond elkaars ruimte binnen.

Tekst: Gerrit Buizer



Wat zien we nog meer ......... pak een loep erbij !

Op de voorgrond gaat de aandacht naar het
symbolische treffen van de twee antagonisten,
Carnaval en Vasten, in een parodie van een
laatmiddeleeuws steekspel. Carnaval, of heer
Vastenavond, is een dikke, welgedane man,
schrijlings gezeten op een wijnvat, die op een
blauwe slee is geplaatst. Als steekwapen draagt hij
een braadspit waaraan de kop van een
speenvarkentje, gevogelte en worstjes hangen.
Vasten is een uitgeteerde vrouw, die op een harde
driestal heeft plaatsgenomen, en gewapend is met
een ovenpaal, waarop twee haringen liggen. Ze is
omringd door krakelingen, vastenbroden, mosselen
en uien, die alle typisch tijdens de vastentijd
genuttigd werden. De twee tegenstanders rijden
niet frontaal op elkaar in, maar eerder langs elkaar
heen, om elkaar te proberen uit het zadel te lichten.

De beide hoofdfiguren dragen op het hoofd een
absurd attribuut dat duidelijk maakt dat het om
allegorische personages gaat: bij Carnaval is dit een
gevogeltepastei waar de poten van een kraai
uitsteken, bij Vasten een bijenkorf, inclusief
vliegende bijen. De bijenkorf was indertijd een
gebruikelijk symbool voor de kerk.

Twee jongemannen trekken Vastenavond voort.
Een van hen zwaait met een rood-goudgeel-wit
vlagje, de dan typische carnavalskleuren. Vooraan
zien we een personage dat een rommelpot
bespeelt, achter heer Vastenavond bestrijkt een
figuur een braadrooster met een mes als parodie op
een strijkinstrument, iets verder bespeelt een in het
roze geklede persoon met een kookpot op het
hoofd en een met een strozak opgevulde buik een
op een gitaar lijkend en ongetwijfeld vals klinkend
tokkelinstrument. Een kleine figuur met opgevulde
bochel en een vreemd masker draagt een bezem
waarin twee brandende kaarsen zijn geplant. De
volgelingen zijn voorzien van wafels en koeken; de
aanwezigheid van een pasglas laat vermoeden dat
ze zich in een van de herbergen al hebben laten
vollopen. Op de voorgrond liggen afgekluifde
botjes, eierschalen en speelkaarten.

Vrouwe Vasten wordt voortgetrokken door een
frater en een non. Haar gevolg bestaat uit kinderen,
die, net als Vrouwe Vasten, een askruisje op het

voorhoofd hebben. Zij maken lawaai met kleppers
en verzamelen giften in natura: droge broodjes,
pretzels en zelfs schoenen. Een kerkdienaar
begeleidt de kinderen; hij draagt een emmer met
een wijwaterkwast en een zak om de giften in te
stoppen. Op de wagen van Vrouwe Vasten zien we
voorts een pan met mosselen, samen met vis en
droge broodjes het belangrijkste vastenvoedsel.
Links wordt het carnavalsgebeuren gedomineerd
door een herberg, die volgens het opschrift op het
uithangbord ("Dit is in d blau schuyt”) de Blauwe
Schuit heet. . Buiten de herberg staan twee grote
wijnvaten; op één ervan hangt een man zijn roes uit
te slapen onder een uitgaande lantaarn: zijn licht is
uitgegaan. Een andere man lijkt zijn blaas te ledigen
tegen de muur van de herberg.

Véér de herberg voeren toneelspelers een klucht op,
'De vuile bruid', een populaire voorstelling op
Vastenavond. In dit spel stemt een boer er in een
dronken bui mee in om in het huwelijk treden. De
volgende margen volgt de ontnuchtering, wanneer
hij ontdekt hoe vuil en slonzig zijn bruid eruitziet, In
het tafereel zien we het bruidspaar dansen voor de
schamele tent waar het bruidsbed staat opgesteld.
Een gemaskerd lid van het gezelschap collecteert
geld met een spaarpot.

Op de achtergrond is een andere groep
toneelspelers actief aan herberg De Draak. Zij
brengen een straattheatervoorstelling van ‘De
vangst van de wildeman: \We zien vier acteurs,
waarvan er een duidelijk is verkleed als de wilde
man, een andere, met de kruisboog, als Valentijn.,

In de linkerbenedenhoek, boven de signatuur,
houden twee figuren een dobbelspel. Links: de
kreupele bedelaars zingen en dansen. De
rechteronderhoek: bedelaars, weldoeners. Binnen
zien we vrouwen met een huik en blootshoofdse
mannen luisteren naar een vastenpreek. Een priester
neemt de biecht af.

Véor de bakkerij vormen twee jongemannen en
twee jonge vrouwen een kring. Ze spelen een
behendigheidsspel waar het er om gaat oude
aardewerken kookpotten op te gooien en op te
vangen. Dat niet eenvoudig is, getuigen de scherven
van gesneuvelde exemplaren op de grond. Geniet

van deze taferelen!
Tekst: Gerrit Buizer
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Marvin Gaye en Otis Redding - deel 1

In de jaren 60 waren er 3 grote R&B en soul artiesten
die meerdere overeenkomsten hadden. Sam Cooke
(1931-1964) heb ik het al eerder over gehad.

De andere twee waren Marvin Pentz Gaye (1939 -1984)
en Otis Redding (1941-1967). Ze zijn allemaal jong
gestorven. Marvin en Sam werden beiden vermoord,
Marvin door zijn vader en Sam door een hotelgast, en
Otis verongelukte met een vliegtuig. Hun vaders
waren predikanten.

Een aangrijpend hartverscheurend lied over Marvin
Gaye was Missing You van Diana Ross, geschreven
door Lionel Richie van The Commodores. Die groep
eerde hem ook in de hit Nightshift (waarin ook Jackie
Wilson in voor kwam). Diana Ross had met Marvin ook
een album en de hit You are everything and
everything is you, die getuigde van de echte liefde
voor elkaar.

£

Marvin zong ook nog duetten met Mary Wells
{1943-1992) en Tammi Terrell (1945-1970) en Kim
Weston (1939). Deze drie dames zijn ook in kerken
begonnen met zingen en ik zal de volgende keer ook
bij deze dames stilstaan.

Marvin werd geboren in Washington op 2 april 1939 als
zoon van dominee Marvin Gay Sr (zonder e). Hij werd
vermoord op 1 april 1984, een dag voor zijn 45ste
verjaardag. Zijn moeder was huishoudster Alberta
Gay-Cooper en ze woonden in de wijk Southwest.

Ze kregen vier kinderen. Marvin jr was het tweede kind
van twee meisjes en twee jongens en hij had twee
halfbroers. De e achter Gay in zijn achternaam heeft
Marvin jr later toegevoegd omdat 5am Cooke ook een
e achter zijn naam had gezet.

Marvin begon op vierjarige leeftijd in de kerk te zingen.
Zijn vader begeleidde hem op de piano. De familie
behoorde tot een conservative kerk met een strike
gedragscode. Hij bleef zingen en ontwikkelde zich en
werd aangemoedigd voor een proffesionele
muziekcarriere na een optreden op school waar hij het
nummer Be my Love van Mario Lanza zong. Hij was
toen 11 jaar. Zijn thuissituatie ging met veel geweld
van zijn vader gepaard, die hem later zou vermoorden
in zijn slaapkamer.

Marvin ging na school bij de luchtmacht en daarna
vormde hij een kwartet The Marquis en kwam later bij
Harvey Fuqua, zijn ontdekker en producer. Zijn eerste
single in 1961 was een bluesballade Let your
Conscience be your guide, geschreven door Tamla
Motown label baas Berry Gordy. Zijn eerste hitnotering
was Stubborn kind of fellow in 1962. Hij had 58 hits
tussen 1962 en 1979.

Waarvan | heard it through
the grapevine en Got to
give it up part one op
nummer 1 kwamen. Hij
heeft nooit gospelalbums
gemaakt of religieuze
nummers gemaakt.

Ronald van Pelt
ronaldvanpelt1959@gmail.com

Advertenties

‘Vereniging Wijkbus Groot-lJsselmonde’
is er voor 55-plussers en mindervaliden, die niet zelf
voor vervoer kunnen zorgen. De wijkbus rijdt binnen

Beverwaard, Groot-en Qud-lJsselmonde, Lombardijen.

Soms ook naar bestemmingen buiten die wijken.

5

www.wbgij.nl

Wie gebruik wil maken moet wel eerst lid worden.

De wijkbus rijdt van maandag tot en met vrijdag.
Meer informatie? Meteen lid of vrijwilliger worden? ->
010-4795404 [ wijkbusgrootijsselmonde@gmail.com

AN DER WIEL

We maken 't rond

Uw woning in omgeving
Rotterdam verkopen?

Bel dan met
Jan-Willem van der Wiel
Van der Wiel Makelaardij
. 010 -497 84 41

# www.wielmak.nl = info@wielmak.nl

Q Bredenocord 2, Rotterdam



Pastoraat

Pastoraat betekent omzien naar elkaar, de geestelijke
en emotionele zorg voor degene, die je ontmoet. Dat
begint eigenlijk al rondom de koffie en thee na de
dienst, op de kringen en tijdens andere ontmoetingen
en is iets wat wij allemaal kunnen en mogen doen.

Daarnaast hebben wij in onze gemeente ook een
werkgroep pastoraat, die bestaat uit de predikant, de
ouderlingen en medewerkers pastoraat. Zij houden
‘de ogen open’ om te zien waar pastorale aandacht
nodig is, brengen bezoeken aan nieuwe mensen, aan
ouderen, aan gezinnen met kinderen en aan wie daar
verder nog voor open staat.

Mw. Anneke Renkema heeft onlangs de taak op zich
genomen om ouderen te gaan bezoeken. Net als alle
andere pastorale medewerkers heeft zij een gelofte
van geheimhouding afgelegd. Wij wensen haar enorm
veel zegen bij haar taak.

Waarschijnlijk zal het iedereen opgevallen zijn dat
onze diensten steeds voller worden en het wordt voor
ons ook steeds moeilijker om iedereen te bereiken en
te signaleren waar pastoraat nodig is. Graag leven we
met een ieder mee en/of brengen we een bezoek.

Laat het ons weten als:

- Je problemen hebt met je gezondheid zoals een
aanstaande operatie, een uitslag van een onderzoek
of ernstige ziekte

- Je nieuw bent in onze gemeente en kennis wil maken
met het reilen en zeilen in de kerk

- Je vragen hebt rondom geloof, rondom het leven of
geloofsopvoeding

- Je het gewoon fijn vindt om eens wat langer met
iemand te praten

Aarzel niet wanneer dit voor jou geldt en neem
contact op met mij via renatamas@kpnplanet.nl of
06-24916845 of met de contactpersoon pastoraat,
Ferdy van Mastrigt 06-36541515

Daarnaast nodigen mijn man, Rien, en ik sinds vorig
jaar mensen uit om bij ons thuis de maaltijd te
gebruiken en mooie geloofsgesprekken te hebben.
Inmiddels zijn er al heel wat mensen geweest en
hebben we mooie ontmoetingen gehad. We hebben
elkaar dieper leren kennen en een bijzondere band
gekregen. Wij zien dit ook als een vorm van pastoraat
en blijven hier graag mee door gaan. Dus, zou je het
leuk vinden om ook een keer te komen, laat het ons
weten. Je bent meer dan welkom!

Renatn van Mastrigt

Medewerker pastoraat
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Gedichten

In deze rubriek plaatsen we elke editie mooie gedichten van gemeenteleden.
Deze keer een gedicht van Ronald van Pelt

Reiziger

Reiziger van het ochtendgloren
Waar je eens werd geboren
Op zoek naar een licht
Dat zal schijnen in je gezicht
Langs het avondrood
Dwars door de dood
Laat je olielamp branden

Houdt hem vast met je beide handen

Reiziger door de nacht
Met die oneindige sterrenpracht

Langs de maan, de aarde en de zon

Waar ooit het leven begon

dit delen met ons?

Op zoek naar een nieuwe morgen

Zonder pijn moeite en zorgen
Reiziger, in je leven
Kom je vast wel andere reizigers tegen
Die ook op weg zijn naar het Licht

En de nieuwe morgen

Waar ooit het leven begon

sselmonde.n

KAzil hat Azn nazr ark b il calrarbing
iall het dar ddl Kerkoiad.a|KigKer«inijsse



Herinnering
Solidariteitsmaaltijden

De diaconieén van de Adriaen Janszkerk, Groene
Tuinkerk, parochie de Emmadlsgangers en de
Pelgrimskerk nodigen u uit voor de
solidariteitsmaaltijden op:

3,10,17 en 24 maart.

in de Groene Tuinkerk, aanvang 18.00 uur, inloop 17.45
uur.

Na afloop van de maaltijd kunt u een vrije gift geven.

De giften zijn dit jaar bestemd voor de Kledingtuin, die de
Boog heeft opgezet in de speeltuin aan de
Valkenburgsingel, de actie Sint voor Kint, de Sjet- Zin in
klussen en Motto en Zin in leven van Samen 010.
Opgeven kan via de intekenlijst in de kerken.

Inlichtingen en opgeven kan ook via:

Wil Schuijer 06 30721980 of wschuijer@hotmail.com

Hartelijke groeten van de gezamenlijke diaconieén

Advertentie

Nieuwerkerk (Zeeland),
Grafgedenkstenen Hellevoetsluis, Rotterdam,

Berkel en Rodenrijs, Goes
Traditioneel en eigentijds

In alle prijsklassen Nieuwe Crooswijkseweg 66b
Natuursteen of glas/RVS 3034 PS Rotterdam
Deskundig advies telefoon 010-4136910

TIMMERMAN-NATUURSTEEN.NL Vakmanschap sinds 1839
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VANUIT DE GROENE TUINKERK

Retraite dag in de Abdij van Egmond

Op vrijdag, 17 april, zal er een retraite dag plaatsvinden in
de Abdij van Egmond. Deze retraite is een bijeenkomst
van een gehele dag waarin wij innerlijk op adem

komen en waarin wij met ons eigen geloof bezig zijn. Wij
doen aan drie verschillende vieringen van de monniken
mee en volgen (onder mijn leiding) een interessant
cursusprogramma over het thema ‘Staan in je innerlijke
kracht’ oftewel door het geloof authentiek en krachtig
worden’. Wij beginnen en
eindigen met een viering in
de mooie abdijkerk.

De eerste dienst is om 9.30
en de laatste om 17.00 uur.
In de middag genieten wij
van een lunch.

Het minimum aantal deelnemers is 8 en het maximum 15.
De kosten exclusief vervoer zijn ongeveer € 40 per
persoon. Het is de bedoeling dat wij met privéauto’s
zullen gaan rijden.

U kunt zich vanaf nu bij mij aanmelden onder
stephankurtzahn@kpnmail.nl of 06-4991 0403.

Geloof en politiek engagement:

Uit de 35+ groep

Op woensdagavond, 4 februari, waren wij als 35+ weer bij
elkaar om over het thema geloof en politiek te praten.
Jezus zelf heeft onderscheid gemaakt tussen geloof en
politiek. Zo heeft hij gezegd dat wij de keizer moeten
geven wat van de keizer is en God wat van God is. Nu is
het wel zo dat het geloof vaak ingezet wordt om politieke
doeleinden te behalen. De kwestie over abortus scheidt
bijvoorbeeld de geesten tussen de Republikeinen en de
Democraten in Amerika. Ook zien wij dat religie vaak
misbruikt wordt om een terreurpolitiek te legitimeren (in
Iran, Rusland, maar ook gedeeltelijk in de VS). Aan de
andere kant ziet men dat de huidige paus te weinig
positie kiest als het gaat om bijvoorbeeld de
onderdrukking van de Palestijnen. Wij stelden ons ook de

Groene Tuinkerk

Groene Tuin 353, lJsselmonde

vraag of wij zelf bereid zijn om onze stem te laten horen
als wij daardoor nadelen zouden ondervinden. Velen in
de omgeving van Jezus waren namelijk weggelopen en
dorsten geen kleur te bekennen. Zij waren bang.

Groot huisbezoek

Op maandag 22 februari en dinsdag 23 februari zijn er
van 11.00- 14.00 twee ‘groot huisbezoeken’ geweest. Het
thema van deze bijeenkomsten waarin wij ook van een
heerlijke lunch hebben genoten was: ‘Hoe lees jij de
Bijbel?’ De Bijbel is een mooi en inspirerend boek, maar
soms lezen wij in het Oude Testament verhalen waar
bijvoorbeeld geweld verheerlijkt wordt. Moeten wij deze
teksten zo aannemen of schuilt er een andere betekenis
in deze verhalen? In deze bijeenkomsten hebben wij
kennis gemaakt met de theologisch wetenschappelijke
methode om Bijbelse teksten te analyseren en kritisch te
reflecteren. Daarnaast was er een korte introductie over
de symbolische en spirituele uitleg van deze verhalen.
Alle manieren om de Bijbel te lezen mogen er zijn. Wat
mijzelf boeit is de magie en het wonder dat wij vaak in
deze verhalen tegenkomen. Een werkelijkheid die ons
denken te boven gaat.

Werk achter de schermen

Het meeste werk van een predikant gebeurt vaak achter
de schermen. Ik geniet ervan om op zondag voor te
mogen gaan in onze gemeente en mensen persoonlijk te
spreken na de dienst, tijdens huisbezoeken,
gespreksgroepen en andere bijeenkomsten. Het meeste
werk van een predikant is echter niet zichtbaar. Vaak leidt
voorbereidend werk tot een mooi resultaat als ik
bijvoorbeeld huisbezoeken afspreek, een kerkdienst
verzorg of een gespreksgroep mag leiden. Soms echter is
er achter de schermen veel werk geweest dat uiteindelijk
geen resultaat heeft opgeleverd. Zo was ik lang en
intensief bezig om een groot koor aan te trekken om een
concertviering Mattheuspassion te verzorgen in onze
kerk. Helaas is dat dit jaar niet gelukt. Vaak moet ik
gemeenteleden ook meerdere keren bellen om contact
met hen te krijgen voor bijvoorbeeld een huisbezoek. En
toch is het werk achter de schermen wel erg boeiend
omdat het zo gevarieerd is. Op het ene moment ben ik
met beleid bezig, op het andere moment de
voorbereiding van een dienst, dan heb ik weer een
pastoraal gesprek via de telefoon en ben ik op een ander
moment aan het organiseren van activiteiten. En bij dit
alles mag ik met mensen werken, creatief zijn en bezig
zijn met het geloof. Ik ben dankbaar om het ambt te
mogen vervullen. :

Met vriendelijke groet,
Stephan Kurtzahn




BLOEMENDIENST
Zondag 18 januari
Mw. Wassen in Meerweide §
mocht deze dag haar 99e
verjaardag vieren.

Ook ging er een boeket
naar mw. Kreuk na een
knie-operatie.

Zondag 25 januari
Mw. Fisscher mocht op 20 januari 85 jaar worden, en kon
zelf de bloemen na de kerkdienst in ontvangst nemen.

Zondag 1 februari
Dhr. Bal werd op 5 februari 85 jaar en kreeg daarvoor
felicitaties en bloemen vanuit onze gemeente.

Zondag 8 februari

Dhr. Van Schaik werd op 16 februari 80 jaar en ontving
een mooie bos bloemen voor het behalen van deze
mijlpaal!

Alle jarigen van harte gefeliciteerd!

Hartelijke bloemengroeten van:

Reini van der Meer 062194 7617
Joke Busse 06 4869 6235
VERVOER NAAR DE KERK

De chauffeurs rijden:
Mw. D. van Hengel rijdt mw. Van Hengel en mw. Bal en
mw. Tamse vanuit de Beverwaard.

Route 3: Mw. Fisscher en fam. Kreuk.
01-03: Dhr. G.J. Buizer
08-03: Dhr. AJ. Kooiman
15-03: Dhr. J. Verschoor
22-03: Dhr. LEK. Jungheim
29-03: Dhr. AJ). van Splunter
02-04: Dhr. R.A. de Bruin (Stille week diensten in Bolnes)

KERKELLUKE STAND
Berichten voor het kerkelijk bureau adresseren
aan: Kerkelijk Bureau Groene Tuinkerk,
Groene Tuin 353, 3078KG Rotterdam
of: kerkbu.groenetuinkerk@gmail.com

Nieuw ingekomen leden:

Mw. A. Putter - Heinen
Dhr. J.A. van der Borden

SING INN a,’,
Deze maand is er geen Sing Inn. ; i
Noteert U alvast in de agende de
volgende data dat er in Bolnes
weer een 5ing Inn wordt georganiseerd: 8 april en 3 juni.
De opzet blijft ook dan hetzelfde: een kort rondje koffie,
zangprogramma met pauze en eventueel een drankje na.
Koorervaring is helemaal niet vereist: het gaat om samen
zingen en plezier!

Er is ruimte voor toelichting door de begeleiders (Wim &
Ria Keijzer, Jan van der Meer) en voor wat opkomt bij de
deelnemers. Aanmelden is niet nodig en deelname is
gratis (al staat er wel een pot voor vrije giften).

Wil je meer weten? Bel met 06 50 22 82 50.
I

We zien u/jou graag.

Hartelijke groet,

Ria Keijzer - Meeuwse,
ria.keijzer@casema.nl

MEDEDELING VAN HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Het College van
Kerkrentmeesters van de
Groene Tuinkerk is
dankbaar en zeer
tevreden met de uitkomst
van de Actie Kerkbalans
2026.

Van alle uvitgezette
toezeggingsformulieren
kwam tot nu toe bijna

85% retour.

Het resultaat is dat er, voor
wat betreft de VVB en de
Giften samen, meer geld is
toegezegd dan waarop in
de begroting was
gerekend. Het begrote
tekort is daarmee geheel
gedekt Ook goed nieuws is
dat het boekjaar 2025 met
een kleine plus kon worden
afgesloten.

Het College van
Kerkrentmeesters dankt alle
vrijwilligers die mee hebben

gewerkt aan deze actie en
natuurlijk ook alle
gemeenteleden die voor 2026
bedragen hebben toegezegd.

GEEF VANDAAG
VOOR DE KERK
VAN MORGEN

Gereformeerde Kerk
Rotterdam-fJsselmonde

Actie
Kerkbalans

yrijwiligers, N
BEDANKT!
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EROP UIT ACTIVITEITEN

Samen aan Tafel

Op vrijdag 27 februari is er weer Samen aan Tafel in de
grote zaal van de Kerk aan de Maas.

Gemeenteleden en gasten uit de buurt, ook
gemeenteleden en gasten van de Groene Tuinkerk zijn
welkom.

De maaltijd wordt bereid door Marianne Molendijk en
Theo Postema, daarin bijgestaan door een groepje
vrijwilligers.

Wie wil komen eten, kan vanaf 17.30 uur in de hal
terecht voor een drankje, de maaltijd begint om 18.00
uur.

De prijs voor de maaltijd is € 7,50.

Contant betalen kan, maar liever met PIN.

Graag aanmelden voor de maaltijd bij Wil Wendrich,
0180 487050 / 06 82066497, wil.wendrich@planet.nl, tot
uiterlijk maandag 23 februari.

Vervoer kan geregeld worden, belt u dan even met Wil,
of voor de mensen in Usselmonde: met Karel Jungheim,
06-52432530.

Open Huis in de Kerk aan de Maas:
Geestelijke verzorging achter de muur

Op woensdag 11 maart komt
Annemarie van Koeveringe
vertellen over geestelijke
verzorging achter de muur:
'pastoraat in een detentiecentrum.

Kort de inhoud van de morgen: ze zal uitleggen welke
penitentiaire inrichtingen er zijn en waar ze voor staan.
Daarnaast over hoe de geestelijke verzorging in de
gevangenis georganiseerd is en hoe het pastoraat kan
helpen om mensen terug te laten keren in de
maatschappij.

Kortom: wat geestelijke zorg voor de gevangenen kan
betekenen.

Woensdag 11 maart, 10.00 -11.30 uur,

Kerk aan de Maas, Pretoriusstraat 56 te Ridderkerk

De toegang is gratis, aanmelden is niet nodig.
U kunt wel een bijdrage in de activiteitenpot doen,
dat wordt natuurlijk op prijs gesteld.

Excursie lJsvogel en molen De Kersenboom,

vanuit de Kerk aan de Maas of op eigen gelegenheid.

Aan de Waalweg in Rijsoord

staat de molen De Kersenboom,
Dat is een grondzeiler uit 1822 en
werd oorspronkelijk gebouwd als
korenmolen.

Daarnaast ligt de lJsvogel
dat is de naam van het
Bezoekerscentrum van
het Waalbos.

In het bezoekerscentrum worden we op woensdag-
morgen 18 maart ontvangen met koffie en appeltaart

en krijgen we een inleiding over het bezoekerscentrum

en het natuurgebied het Waalbos. Daarna is er een

presentatie over de molen en gelegenheid om de

molen te bekijken.

In het bezoekerscentrum en in de molen zijn diverse

producten te koop. Rondom het bezoekerscentrum ligt

o0.a. een moestuin/schooltuin die ook het bekijken

waard is.

Woensdag 18 maart, 10.00 uur.

Vertrek vanaf de Kerk aan de Maas om 09.30 u.

Plaats: Bezoekerscentrum De IJsvogel, Waalweg 9A,
2988 CH Ridderkerk (Rijsoord)

Kosten: € 20,- ; dat is inclusief koffie met appeltaart.

Aanmelden voor 11/3: Wil Wendrich, 0180 487050/

06 82066497, wil.wendrich@planet.nl

Paasontbijt samen in Bolnes

Op eerste Paasdag 5 april is er weer een Paasontbijt en
dat is deze keer natuurlijk voor de beide gemeenten
samen, Het is deze keer in de Kerk aan de Maas.

Het ontbijt begint om 9 uur,
de Paasdienst begint dan

om 10 uur. Het kan een grote
groep worden en dat is geen
probleem, hoe meer zielen 3
hoe meer vreugd. Maar aanmelden is wel gewenst. Dan
weten we tenminste hoeveel eitjes er gekookt moeten

worden nietwaar?

Aanmelden kan na de dienst op zondag 22 maart en op
zondag 29 maart, bij Wil Wendrich, 0180487050 / 06
82066497 of op de lijst in de Groene Tuinkerk.

U komt toch ook?



Vanuit de Kerkenraad

In de kerkapp van Donkey Mobile is
een nieuwe groep aangemaakt waar
belangrijke updates, nieuws en korte
samenvattingen van de
vergaderingen van de Kerkenraad,
Taakgroepen, CvK en Diaconie
gedeeld worden. Zo blijf je
eenvoudig op de hoogte van wat er
speelt binnen onze gemeente en

welke besluiten er genomen worden.

Het doel van de groep is om bij te
dragen aan transparantie,
verbondenheid en een helder beeld
van het werk van de kerkenraad.

Er is een bericht gedeeld vanuit de
Kerkenraad met een kort verslag van
de laatste vergadering. Er is afscheid
genomen van Harro, Johanna en

e

Jonna als ambtsdragers. Nieuw
verwelkomd zijn Kevin van Bree als
diaken, Hans Gorter als ouderling
kerkrentmeester en Nico Bontenbal
als ouderling.

De kerkenraad heeft het nieuwe
moderamen gekozen, dit is het
dagelijks bestuur van de kerk en
bestaat uit de twee predikanten, de
scriba (Helma Paul), voorzitter (Bart
Geervliet) een afvaardiging vanuit
het CVK (Brianne Pols) en vanuit de
diaconie (die binnenkort wordt
gekozen).

@ Vanuit de
Kerkenraad

Vanuit de Kerkenraad

2. Siarigmae;

In dere groep dolen we belangrijoe updatos,
nietws &n korte samemartingen van de
vergaderingen van de Kerkenraad, Taskgroepen,
CwiK en Diaconie. Zo biijt je eernvoudig op de
hoogte wn wal er spoell bimen onme gamesiis

en welke bedulten e genomen worden.

287 groepsieden

Overledenen

Datum Naam Leeftijd
10 januari  Mw. JM. Hoogesteger-Langerveld 94 jaar
20 januari  Mw. A.M.J. Bosua 79 jaar
21 januari  Mw. LJ. Roskam-Groeneweg 95 jaar
31januari  Mw. A.P. Dorr-Walraven 93 jaar

Collecte AJK en PK / bijdrage kerkblad
Als u de OR-code scant, komt u bij ‘geven’ in onze eigen Kerk App. Hier kunt u uw saldo opwaarderen. Er wordt 24
cent transactiekosten gerekend. Voordeel van het opwaarderen is dat alleen bij het opwaarderen deze kosten
gerekend worden. Vanuit dit saldo kunt u geven aan de wekelijkse collecte of een bijdrage voor het kerkblad doen

Januari Kerkapp Bankrek. Totaal
Collecte diaconie € 861,10 € 199,50 £1.060,60
House of Hope € 38250 € 2,00 € 38450

Collecte kerk

€1.193,10 € 197,50 €1.390,60

Adriaen Janszkerk Pelgrimskerk

Zondag Diaconie Kerk Diaconie Kerk

31 dec € - € € 22,10 € 0,00
1jan € - € € 10,00 € 5,60
4jan € 5,00 € € 37,00 €21,30
11 jan € 200 € 5,00 € 29,70 €46,10
18 jan € 10,00 € 10,00 € 109,90 € 59,75
25 jan € 12,25 € 12,25 € 67,70 € 39,10

SKG Collect

)
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Van de predikant

Rondom de diensten

De maand maart valt in de veertigdagen- of lijdenstijd en
we leven in de diensten op zondag toe naar de viering
van Goede Vrijdag en Pasen.

Zondag 1 en 8 maart mag ik zelf weer voorgaan.

Zondag 15 maart is ds. Hans van Dolder Lombardijen
onze voorganger.

Zondag 22 en 29 maart (Palmzondag) mag ik zelf
voorgaan.

Goede, gezegende diensten gewenst!

Afscheid en bevestiging ambtsdragers en
medewerkers

Op zondag 8 februari jl. namen we afscheid van Rien van
Mastrigt en Annet de Ruiter als kerkrentmeesters en
werden Tom van de Weg en Bastiaan de Ruiter
aangesteld als nieuwe kerkrentmeesters. lvo van
Bennekom en Bart Geervliet werden herbevestigd voor
een nieuwe periode als ouderling, waarbij Bart stopt als
ouderling-kerkrentmeester en doorgaat als voorzitter
van de kerkenraad. Kevin van Bree is bevestigd als diaken
en Stefanie Kert als diaconaal medewerker. We zijn heel
dankbaar voor hun inzet en beschikbaarheid en wensen
hen alleen vreugde en Gods zegen toe bij de invulling
van hun ambt en taak!

Gebedsuur

Op de 2e woensdag van de maand is het maandelijkse
gebedsmoment in de consistorie van de AJK, samen met
gemeenteleden van Meer dan Beverwaard. Welkom om
hardop of in stilte mee te bidden op 11 maart van
19:30-20:30.

Adriaen Janszkerk

Kasteelweg 50, lJsselmonde

Jubileum

Ferdy en Wendie van Mastrigt-van Ree hopen op 16
maart te vieren dat ze 12,5 jaar getrouwd zijn. We
feliciteren hen met dit jubileum en wensen hen, samen
met hun kinderen Sam en Boaz Gods zegen toe voor de
toekomst!

Zieken

Rianne van Mastrigt-Gorter is in afwachting van de
resultaten van de scans die ze onlangs heeft ondergaan.

Dhr. Ben Thommis is ernstig ziek en heeft de nodige
lichamelijke klachten.

Mw. Ada van der Heiden heeft onlangs slecht nieuws
gekregen. Als gevolg van een syndroom dat ze heeft,
gaan haar longen sterk achteruit. Voor deze progressieve
longziekte is helaas geen behandeling. Helaas lukt het
haar niet meer om naar de dienst te komen. Dat

doet haar veel verdriet en de diagnose geeft ook
spanning en onzekerheid. Ook voor zus Ria, die nu
mantelzorger is voor Ada, is het niet makkelijk.

We wensen hen Gods nabijheid toe!
Inloop- & Bijbelmorgen

De inloop komt iedere dinsdag samen vanaf 9:45 in de
consistorie-ruimte van de Adriaen Janszkerk. De
Bijbelmorgen is op 3 maart. We volgen het thema
‘Bidden met handen en voeten’ van het Evangelisch
Werkverband en bespreken elke keer een persoon uit de
Bijbel (OT en NT) en hoe zijn/haar gebed eruit ziet.

~ Hans Schasp




IBAN: NL49 INGB 0000 2258 27

Ten name van: 5tg Behoud Adriaen Janszkerk
Omschrijving: Restauratie Adriaen Janszkerk
Of doneer eenvoudig online. 1
Deel deze actie met vrienden, familie en andere E'
betrokkenen.

Samen zorgen we voor het
behoud van de Adriaen
Janszkerk

Beste gemeentelid,

De Adriaen Janszkerk in
Rotterdam is al eeuwenlang
een plek van ontmoeting,
bezinning en gemeenschap.
Helaas is het prachtige
monument toe aan

Elke bijdrage, groot of klein, maakt een verschil. Uw steun
helpt ons niet alleen het gebouw te behouden, maar ook
de gemeenschap die er al zo lang omheen bestaat.
Samen houden we de Adriaen Janszkerk levend!

dringende herstel- en restauratiewerkzaamheden. Zonder Hartelijk dank voor uw betrokkenheid en steun.
deze ingrepen dreigen we een belangrijk stuk erfgoed te
verliezen. Met vriendelijke groet,
Om dit te voorkomen, hebben we uw steun hard nodig. De
kosten voor de noodzakelijke werkzaamheden zijn Arie Maaswinkel, Ferdinand de Ron,
aanzienlijk, en alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat Robin Veth en Patrick Vink
de kerk behouden blijft voor toekomstige generaties. Stichting Behoud Adriaen Janszkerk
Hoe kunt u helpen? De Stichting Behoud Adriaen Janszkerk heeft een
Door een financiéle bijdrage te doen via ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling)
bankoverschrijving: Fiscaalnummer: 8217.83.336
Foo : 1 maart Aad Bij verhindering graag de chauffeur bellen:
/| S NV O 8 maart Bastiaan Bastiaan de Ruiter 0622932635
2 Kerl 15 maart Alco Aad Schuijer 06 286 26 274
22 maart Aad Alco van Heiningen 06 5704 8134
29 maart Bastiaan
Wil jij ook helpen maar vind je het bezwaarlijk om eens in de vier Nieuwe aanmeldingen bij Wil Schuijer:
weken te rijden dan kun je je ook opgeven en aangeven wanneer jij 0180412141

wel kunt, een rooster kan daar altijd op aangepast worden.
Aarzel niet en geef je op bij Wil Schuijer 06 30721980.

Alvast hartelijk dank!
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g Er is elke week oppas tijdens Deze keer zijn er geen kroonjaren of huwelijksjubilea
de diensten. te melden.
Q)‘ Op 1,8 en 22 maart iser Wel mochten we een gift van €30 ontvangen voor de
o kinderdienst. Op 8 maart is er wijkkas.

\ tienerdienst. Hartelijk dank hiervaor.
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Bij de diensten: ‘locatie Jeruzalem’

We leven toe naar Goede Vrijdag en Pasen! Het zijn de
lijdenszondagen, de veertig dagen die ons heel
nadrukkelijk bepalen bij het lijden, het sterven en de
opstanding van onze HERE Jezus. Het Paasproject voor
de kinderkerk heeft het thema ‘Locatie Jeruzalem!

Tijdens de veertigdagentijd volgen we Jezus op zijn weg
door Jeruzalem, van zijn intocht tot zijn opstanding. We
volgen Hem op zijn weg naar Pasen. Dat willen we ook in
de Schriftlezingen en in de preken verwoorden, met
name vanuit het Mattelis-evangelie.

Hele goede en gezegende dagen en diensten
toegewenst.

Omzien naar elkaar

Mevr. J. (Jannie) Schras-Tuil is opgenomen in
Sonneburgh Groene Kruisweg (Groene Kruisweg 381,
3084 LM Rotterdam / 3e etage; A20). Zeer waarschijnlijk
krijgt ze een plek in Sonneburg Ravenswaard. Dat zou
fijn zijn, op loopbare afstand van haar man Chris.

De toestand van mevr. P.L. (Nel) van Oers is momenteel
redelijk stabiel. Ze is ook dankbaar voor de kaarten.
telefoontjes en bezoekjes.

Herman Elsenbroek verblijft, na zijn val en
heupoperatie, nog altijd in het Maasstad Ziekenhuis
(Maasstadweqg 21, 3079 DZ Rotterdam / verpleegafd. 6,
kamer 5). Het gaat weer wat beter met hem. Zeer
waarschijnlijk binnenkort een overplaatsing naar het
zorghotel of een verpleeghuis om verder te revalideren.
Het waren heftige weken voor Inus
Mandemaker-Budding. Een geslaagde operatie
vanwege blaaskanker en daarop volgend een hele
gunstige uitslag: geen uitzaaiingen. Daarna echter heel

wat complicaties. Momenteel is er sprake van een
opgaande lijn. Ze weet zich gedragen door God, ook
door de gebeden. We bidden om verder herstel.

We leven mee met mevr. G. (Gerrie) Koomans-van der
Leer en haar man David, Onlangs werd bij haar kanker
met uitzaaiingen vastgesteld; een verdere behandeling
in het ziekenhuis is niet mogelijk. Heftig, we bidden hen
sterkte en rust toe.

Ook uw, jouw gebed gevraagd voor de moeder van
Michael den Ouden. Ze is ernstig ziek. We bidden om
kracht voor het gezin van Michael en Mariélle om hier
mee om te gaan.

J.A. (Joop) Brand werd opgenomen in het ziekenhuis
vanwege hartproblemen. Ondertussen is hij gedotterd
en is er een stent geplaatst. Na een drietal dagen keerde
hij alweer terug naar huis. Sterkte.

Dhr. Wico van Heerde kreeg een goede uitslag te horen:
alle kwaadaardige cellen zijn weg. Soli Deo Gloria.

In onze voorbeden willen we ook bidden voor hen die
zorgen kennen, van henzelf of van een ander die hen lief
is, voor hen die elders moeten verblijven, voor hen die
(psychische) zorgen hebben of een gemis kennen. Maar
ook voor de betrokkenen om hen heen. Ook sterkte
toegewenst naar hen die onderzoeken moeten
ondergaan. Een ieder wensen we van harte de kracht van
God toe.

In memoriam: Alice Dorr

Op zaterdagochtend 31 januari overleed in de leeftijd van
93 jaar mevr. Alice Petronella Dorr - Walraven.
Opgegroeid in Voorburg. Vele jaren wonend aan de
Middenhagen. Anderhalf jaar geleden werd zij
opgenomen in de Koningshof. Vele malen citeerde zij bij
een bezoek uit Gezang 466, het derde couplet:

Ik heb mijn God, dat is genoeg, ik wens mij niets daarneven.
Veel meer dan 't meeste, dat ik vroeg, is mij in Hem gegeven:
mijn hoogste goed, mijn troost in smart, de trouwe Vader
van mijn hart, mijn eeuwig licht en leven.

De afscheidsplechtigheid heeft op zaterdag 7 februariin
besloten kring plaats gevonden. We willen in onze
gebeden haar gezin, met name Terry en Nico, Mark en
Bob en Monique, gedenken.

Bijbelochtend

De eerstkomende Bijbelochtend is woensdagochtend
18 maart. We denken in dit seizoen na over een aantal
gelijkenissen van de Here Jezus. Om 09:45 uur staat de
koffie klaar in de Pelgrimskerk. Welkom! Ook als u er niet
eerder bij kon zijn.




Groothuisbezoek

Een aantal groothuisbezoeken zijn al achter de rug. De bloemen zijn de afgelopen periode met
Hieronder de (vaorlopige) planning voor de overige een groet en ter bemoediging namens de
wijken. De groothuisbezoeken zijn vooral bedoeld om gemeente van de Pelgrimskerk gegaan
elkaar even te zien, te spreken, met elkaar te bidden en naar:

uit de Bijbel te lezen. Maar hopelijk ook om te

verwoorden wat ons bezig houdt, ook in het geloof. Het 11 januari mw. T. van Dalen

thema van de avonden zal zijn, 'lk geloof .. Ook naar 18 januari mw. Stolk-Janssen
aanleiding van de geloofsbelijdenis van Nicea waar 1700 25 januari mw. N. van Oers

jaar geleden de eerste aanzet is gegeven. De 1 februari fam. Lesage
contactpersonen en ik zien er naar uit om jou, u te 8 februari Inus Mandemaker
ontmoeten.

- (Klein) Zomerland - Veranda - Beverwaard -
Tuinenhoven / Kreekhuizen - Lombardijen - Waarden
- Sportdorp op donderdagavond 12 maart en
dinsdagmiddag 17 maart.

- Ridderkerk / Barendrecht - Rhoon - Spijkenisse -
Hoogvliet - overige plaatsen op donderdagavond 16
april en dinsdagmiddag 21 april.

U krijgt nog een persoonlijke uitnodiging. Alvast van
harte welkom in de Pelgrimskerk, op de middagen is de
inloop om 14:45 uur; op de avonden om 19:45 uur.

Bidden voor de buren, de wijk, de stad, de wereld en
onze gemeentes.

Elke woensdagavond wordt er in de Adriaen Janskerk, in
‘MEER dan BeverWAARD' en in de Pelgrimskerk
gezamenlijk gebeden voor de wijk, de stad, de wereld en
onze gemeentes. De vaste volgorde is: op de 1e en 3e
woensdag in ‘MEER dan BeverWAARD' (Eckartstraat
42-52, Rotterdam); op de 2e woensdag in de AJK en op de
4e woensdag (18 maart) in de PK. We beginnen om 19:30
uur en sluiten af om 20:30. Rondom de gebeden willen
we ook met elkaar zingen. Van harte uitgenodigd om
mee te bidden en te zingen.

Tenslotte
Een hartelijk groet! In Christus verbonden, ook namens
Jeannette, Dirk van Vreeswijk.
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Oplossing puzzel

DAG VAN HET JEUGDPASTORAAT

Kom op adem in De Herberg

Als je rouwt

God is dichtbij mensen met een groot
verdriet, zegt Psalm 34. In april orga-
niseert PDC De Herberg driedaagse
bijeenkomsten voor mensen die
leven met verlies. Vind troost en laat
je bemoedigen door een mooi pro-
gramma dat bestaat uit (groeps)
gesprekken, Bijbelstudie, rust-
momenten en creatieve verwerking.

Als je moe bent

Voor wie last heeft van onrust en
vermoeidheid, organiseert De
Herberg ook een driedaagse,
verdeeld over drie vrijdagen in april
en mei. Het programma gaat over
'leven in balans’ Hoe vind je rust en
evenwicht in een onrustig en

Samen

Zangdiensten Breepleinkerk

8 maart
Keor-en Zangdienst
Mannenkoor Scheveningen
Soliste: Willeke Herwig
Voaorganger: ds. Erick Versloot

"Zingen maakt blij", aanvang 17.00 uur

Dirigent: Matthijs Breukhoven
Organist: Martin Mans

Nadere info: http://www.breepleinkerk.nl/zingenmaaktblij

CRATIT
O, L

VOOVKOM!
@ It

opgejaagd bestaan? Het programma
bestaat uit Bijbelstudies, groeps-
gesprekken en, natuurlijk,
rustmomenten.

Wanneer?
‘Leven met verlies: 13 - 15 april 2026
‘In balans’: 17 april, 8 en 29 mei 2026

Meer informatie:
pdcdeherberg.nl/wat-bieden-wij, of
mail komopadem@pdcdeherberg.nl

Maak kennis met De Herberg
Welkom bij het voorjaars-
arrangement van De Herberg: een
wandeling op landgoed Mariéndaal
gevolgd door een concert met
Marjolein de Wit en Martin
Zonnenberg. Het is een mooie
gelegenheid om kennis te maken

WWW CHRISVDOREOM NL/AGENDA

met De Herberg, maar ook een fijne
dag uit met vrienden of familie.
Koffie en thee staan klaar in De
Herberg om 11.00 uur. Het concert
begint om 14.30 uur.

Aanmelden:
concerten@pdcdeherberg.nl

Kosten: € 35,00 voor het volledige
arrangement, incl. lunch en concert.
€ 17,50 voor alleen het concert. De
opbrengst van deze dag is bestemd
voor het werk van Pastoraal
Diaconaal Centrum De Herberg.
Meer informatie:
pdcdeherberg.nl/voorjaarsconcert-21

FTERARL WEACINASL CERTE

-maart.

Adres: PDC De Herberg,
Pietersbergseweqg 19, 6862 BT
Qosterbeek.




Kerk in IJsselmonde

Bezorging:

Groene Tuinkerk: 010-482 49 56

Via postbestelling. Losse exemplaren af
te halen in de hal van de kerk.
Wijzigingen AJK en PK:
ledenadministratie@kerkinijsselmonde.n|
Niet ontvangen:
Groene Tuinkerk
Dhr. Gerrit Buizer
Adriaen Janszkerk
Dhr. Jack van Balen
Pelgrimskerk

Dhr. Hans Welter
Redactie:

Groene Tuinkerk
Mw. Corrie Melenberg-Schop en
Dhr. Gerrit Buizer
redactie.gtk@hotmail.com
Adriaen Janszkerk

Mw. Sandra Surjokusumo
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HERVORMD Usselmonde
NL12INGB 0000031620
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2026 met het thema:
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NL49 INGB 0000 2258 27




24

“Hoeveel moet je er nog, Kik?" roept Missy muis terwijl
ze de keuken intrippelt. Kikker zucht. “Ontelbaar veel,
Missy!” kreunt hij. “Nog ZEVEN spaarkaarten. Op elke
kaart moet ik een HELEBOEL zegels plakken”. “Leuk!
Tellen!” juicht Missy, “Daar ben ik DOL op!” Ze gaat
tegenover Kik zitten. Er staat een schaaltje water met
daarnaast een koektrommel vol spaarzegels van
mevrouw Bontje, de kosteres. Met zijn zwemvliespoten
smeert Kik water op de achterkant van de spaarzegel.
Dan plakt hij die op een spaarkaart. Hij heeft er al drie
volgeplakt. “Maar WAAROM moet je dat doen?” vraagt
Missy. Kik vertelt haar dat het vastentijd is, de veertig-
dagentijd voor Pasen en dat de kerk geld inzamelt voor
de Vastenactie. -

Puzzel met 40 woorden

plakken. Zeker vijffenveertig cent!

Vasten ‘ KiK

“Mevrouw Bontje gaat haar spaarkaarten inwisselen
voor geld,” legt Kik uit, “Als ze tien kaarten inlevert,
heeft ze 20 euro. Die geeft ze aan de actie!”
‘Superidee!” roept Missy. “Mag ik helpen?” Dat mag.
Plakken kan Missy niet. Daarvoor zijn haar pootjes veel
te klein. Maar tellen kan ze wel. “Kijk, er zitten 8 zegels
op een rij, en er zijn 5 rijen. Acht keer vijf is ... véértig
zegels op een kaart! Samen twéeé euro waard!” Kik
straalt. “Hoeveel is dan één zegel waard?? Uhhhh...".
Missy denkt hardop: “40 zegels is 2 euro, dan is 20
zegels 1 euro. Dus 100 cent. Honderd gedeeld door
twintig is VIIF CENT!” juicht ze. En terwijl ze samen blij
rondspringen blijven er zegeltjes aan Kiks poten

’

-

Hier zie je 40 woorden door elkaar staan. Kun jij ze goed in de vakjes schrijven tot een bekend gebed dat Jezus ons
heeft geleerd? Zeven woorden hebben een kleur! Dat betekent dat ze vaker voorkomen ( 3x, 3x, 3x, 3%, 2x, 5x, 2x).
Voor het gemak zijn er geen hoofdletters bij. Streep de woorden weg die je hebt kunnen plaatsen, en maak de puzzel vol!

geheiligd, koninkrijk,

verlos, geef, onze,

dagelijks, vergeven,
amen, hemelen, de(n),
leid, op, Naam, wij,

vaden vah, die, ons,

niet, in, hemel, gelijk,

vergeef, boze, Mmaan

heden, SESChj'Ed&

worde, uw, Kome,
verzoeking, zijt, aarde,

schuldenaren, en, ook,

wil, brood, schulden,

alsook

Uit de Bijbel

Jezus zel: Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde.
Verzamel schatten in de hemel, daar worden ze niet

weggevreten door mot en roest, daar breken geen dieven in
om ze te stelen. Waar je Schat is, daar zal ook je hart zijn.

i,

Naar Mattelis 6:19-21

Teksten: Marjet de Jong
Tekeningen: M. Jurritns



